
 
 

Bang !  
 

Heeft u het ook wel eens dat u niet in slaap valt?  Ik had onlangs weer eens ’n keer dat ik niet 

kon slapen. Het is de gewoonte dat ik rond de klok van 23.00 uur mijn nest in duik om te gaan 

pitten. Een goede nachtrust hebben dat duit op zorgeloosheid. Maar soms dan is dat ver te 

zoeken. Schijnbaar heeft  “Klaas” geen zand meer gehad toen ik niet in slaap kon komen.  

Verschillende uren heb in bed liggen te woelen en te draaien maar tot slapen kwam het niet. 

Met de nodige ergernis ben ik na ’n paar uurtjes maar opgestaan en naar beneden gegaan. Voor 

de afleiding heb ik me toen maar de TV aangezet. Maar de eerste beelden die ik te zien kreeg 

die waren niet ideaal om slaap te krijgen. Ik zag verduisterde steden met oplichtende branden 

die ergens heel ver weg diep in de nacht vlamden. Het was ergens in Oekraïne waar de oorlog 

nog steeds aan de gang is. Daar werd ik niet vrolijk van. Maar een zender verder was het nog 

erger. Toen kreeg ik veel puin te zien van kapot geschoten huizen en gebouwen in de Gaza. Op 

die puinhopen waren huilende mannen aan het zoeken naar levenden. Naar moeders met kleine 

kinderen. Ik kreeg het niet opgebracht om er naar te kijken en met een schaamtegevoel zette ik 

de TV uit. Ik verfoeide mezelf omdat ik aan het jammeren was dat ik niet kon slapen. Terug op 

mijn slaapkamer ben ik op de rand van mijn bed gaan zitten en heb nog een poosje over dat 

alles zitten na te denken. De lantaarn op de hoek van de straat die bescheen mijn kamer met een 

geel licht. Heel af en toe kon ik tussen de huizen door op de nabije snelweg auto’s horen rijden. 

Zo heb ik geruime tijd zitten te denken en het deed me herinneren aan mijn eigen oorlogstijd. 

Ik was toen bang als ik in de pikdonkere nachten aan mijn moedershand de schuilkelder in 

vluchtte. Die zelfde angst proefde ik nu ook weer. Nu ja, ik wist het zeker. Maar het was nu een 

veilige en geruststellende angst, hoe gek het ook is. Het was een angst waar ik over na kon 

denken en die niet lang door mijn hoofd bleef spelen. Ik ben gaan liggen en met in mijn 

gedachten dat de oorlogen in zowel Oekraïne en de Gaza veel echter waren dan op de buis viel 

ik in slaap. Laat in de ochtend werd ik opgelucht wakker maar toch nog altijd een beetje bang.  

 
Pie.  

                                  


