
 
 

Terug van weggeweest !  
 

Wanneer men mij zou vragen wanneer ik voor het laatst had gehuild dan zou mijn antwoord  

zijn; “Vandaag”.  En waarom dan? Het is een half jaar geleden dat ik na ruim 75 jaar 

duivenliefhebber te zijn geweest, mijn hobby heb moeten opgeven. Dit vanwege mijn leeftijd 

en  mijn slechte gezondheid. Met pijn in het hart verhuisden mijn duiven toen naar verschillende 

van mijn duivenvrienden die daarmee goede duiven kregen. Ook mijn oude doffer 08/1914860, 

de stamvader van veel van die duiven, hoorde daarbij. Ondanks dat deze, gezien zijn hoge 

leeftijd niet meer voor navolgingen kon zorgen, kreeg hij bij de nieuwe eigenaar, waar hij 

uiteraard ook geboren is, toch de gelegenheid om verder te leven. De zes maanden dat mijn 

duivenhok leeg stond is een halfjaar geweest dat ik van binnen ook leeg kwam te staan. Een 

gevoel van heimwee. Het gemis van mijn duiven dat bleef maar aan me knagen.  En toen ik aan 

mijn duivenvriend, waar de "860" verbleef, vroeg hoe het met hem gesteld was zei die me dat 

hij ook zijn thuishok miste. En toen werden mijn ogen nat. Breng hem weer terug zei ik 

smekend. Bij het terugbrengen van de doffer hield ik het even niet meer droog. En toen ik hem 

terug op het hok zette en hem in zijn broedbak zag ronddraaien en koeren voelde dit aan of hij 

mij wilde bedanken voor zijn thuiskomst. De echte duivenmelker begrijpt dat het afscheid 

nemen van de duiven, na zo'n lange tijd als duivenliefhebber, erg moeilijk voor me was? Het 

waren de duiven niet alleen, maar ze waren ook een deel van mijn identiteit en dagelijks leven. 

Het feit dat mijn duivenvriend mijn doffer “860” heeft laten leven en bereid is geweest om hem 

weer bij mij terug te brengen, laat zien hoe diep de band tussen duivenliefhebbers kan gaan. De 

terugkeer van mijn oude doffer, met een jonge duif erbij, daar raakte ik emotioneel van en het 

lege gevoel dat ik had werd opgevuld toen ik zag dat de oude doffer ook blij was om weer terug 

op zijn oud hok te zijn. Ik kan het niet in woorden uitdrukken  hoe wederzijds onze liefde voor 

elkaar is. Ik met mijn oude doffer !   

(Pie.)      

 


