
  

 

 
 

 

L.U.Z. 
Luchtbode-Union-Zwaluw 

In zetlokaal Stein 

Wedvlucht Sens  op 17 juni  voor 203 duiven. 

Los 06.45 uur.  1e duif om 11.08.10 uur. Snelh. 1362.635 mp/m. 

 

Lei Veelen te Geleen in de kijker! 

Er kan maar één de beste zijn!   

 

De weersomstandigheden waren in het voorbije weekeinde voor de duivensport in alle 

opzichten ideaal. Maar toch ook weer niet. Omdat het snikheet zou gaan worden werd de 

eigenlijke vlucht Lorris vervangen door Sens met een kortere afstand. En toen de duiven al in 

de vroege morgen aldaar op de vleugels gingen was het heerlijk koel. Mooie witten wolken 

dreven in de heldere blauwe hemel stilletjes voort en de zon die bescheen dit allemaal met milde 



  

stralen. Dit alles zorgde voor een prima zicht terwijl de veranderlijke wind het tempo bij de 

duiven regelde. Hierdoor werd de vlucht Sens niet te zwaar en ook weer niet te licht voor de 

duiven. De snelheden van de eerste duiven lagen tussen de 1230 en de 1370meter per minuut. 

En als het begint te druppelen dan duurt het niet lang meer of het begint te storten. Het is daarom 

dat de prijzen bij de LUZ dan ook  binnen een goed half uur waren verdiend. Namelijk om 

11.36.50 uur werd de laatste prijs geklokt. Het was Lei Veelen in Geleen die het spel aan de 

gang zette. Om 11.08.10 uur kreeg hij zijn doffer met ring 2/8662277 thuis en dat was zo 

plotseling dat dit hem zeer verbaasde en ook tot hem doordrong dat dit wel ’n vroege aankomst 

moest zijn. En die mening kreeg zijn waarheid toen hij van diverse medespelers hoorden hoe 

laat dat die hadden geconstateerd. Dat waren verschillen van vele minuten na de zijne. Maar 

zelf moest hij ook liefst 25 minuten wachten tot zijn tweede duif arriveerde. Dat was om 

11.33.47 uur precies en daarmee was ook de kous af. Ondanks dat hij van de 17 duiven die hij 

mee had slechts 2 prijzen won is hij toch de beste. Want er kan er maar één winnen en degene 

die dat is, daar wordt voor geklapt en wordt gefeliciteerd. Dus…..op deze pittige Sens gaat de 

meeste eer naar de bescheiden en sympathieke Lei Veelen. Proficiat!  

In het Belgische Maasmechelen was Laurent Verheijen ook weer op zijn qui-vive. En  niet 

voor niks! Hij was met 6 duiven in de race en 4 stuks van dat zestal die lieten het niet schieten. 

Met zijn score als 2-10-16-67 staat hij er mooi bij en zeker met het trio in de spits. In Rekem 

had het Ide Hoefs ook weer op zijn heupen. Wanneer ook niet? Als de kopprijzen uit de pot 

worden gehaald dan is Ide er steevast bij. Met de nummers als 3-6-9-13-14 haalt hij statig de 

voorpagina van de uitslag en met daarbij nog 4 latere prijzen garneert hij dit af. De nummer 4 

van de kop dat is Ad. Boessen en die laat weer zien dat hij zich niet laat weg vliegen. Met 6 

duiven mee en terug komen als 4-27-31-57-61 dat tikt aan. En dat met duiven zonder 

stamkaarten maar met krijgertjes van Jan, Piet en Klaas. Raar maar waar! In Elsloo lieten zich 

zes duiven van Ben van Es & Dochter ook niet wegvliegen. Hun score van 5-12-25-34-42-54 

die is weer om te roemen. De top tien wordt compleet gemaakt door Thei Zinken die met 19 

duiven liefst 15 prijzen wint. En daarvan is de klassering als 7-8-15-17-19 het begin van de 

prachtige serie. Er deden < inclusief de leden van de “Maasvogels > 16 deelnemers mee en van 

dat aantal haakten er 5 af. Zo al is gezegd, stond de vlucht zowat ’n half uurtje open en daar 

werd niet over gemopperd. Alle prijswinnaars Proficiat.         

 
L.M. VEELEN           1 53 

L.VERHEIJEN           2 10 16 67 

IDE HOEFS             3 6 9 13 14 33 36 43 44 

A. BOESSEN            4 27 31 57 61 

B. VAN ES & DOCHTER   5 12 25 34 42 54 

TH. ZINKEN            7 8 15 17 19 22 23 29 30 37 38 40 52 62 63 

P.H. SCHEPERS         11 35 39 58 

COMB. GEBR. HENSEN    18 20 21 24 47 59 64 

J. HENDRIKS           26 46 48 49 50 68 

L. MARTENS            28 32 41 51 55 56 60 66 

JANSSEN & HERTOG      45 65. 

 

Pie. 

 

       

 


