
P.V. de Combinatie 
 Vitesse Pont st Maxence, 29 juni 2024 

In concours 256 duiven 
Winnaar: Patrick Noorman 

 
De 21-1222589 “Witte Veder”, winnaar Pont st Maxence 

Jongensdroom wordt werkelijkheid! Provinciale dubbelslag voor de 

(groot)meester! 

Op de laatste zaterdag van juni 2024 dachten we eindelijk een zomers weekend te hebben en onze 

duiven zouden daar optimaal van mogen profiteren. Maandagavond 24 juni liet Patrick Noorman 

in het clublokaal z’n schermpje zien met daarop de voorspelling van de weersite Windy. Vanaf 

Duitsland tot Spanje een noordoostelijke stroming, zomerse temperaturen, bijna niet te geloven! 

En je wilt het wel geloven, natuurlijk, graag zelfs! Zou het dan toch eindelijk een keer gaan lukken?  

Maar we zijn inmiddels ook gewend dat het weer per dag verandert. Tussen maandag en zaterdag 

hebben we in de verwachtingen alle windrichtingen gezien en ook meegemaakt. Zo ook zaterdag 

29 juni. Het Noord was grotendeels veranderd in Zuid, met nog een vleugje Oost erbij. Onderweg 

ook nog een scheutje West? Zou kunnen. Hoe dan ook, op de Vitessevlucht Pont st Maxence die 

om 07.20 gelost werd met windstil ter plaatse was er een gedeeltelijke zuidoostelijke stroming. 

Dat laat de provinciale uitslag zien want Westkapelle is daar ruim vertegenwoordigt. 



Westkapelle, een schrikbeeld voor Patrick bij Zuidoosten wind. Dan gaan daar de vroegste vallen 

roept hij altijd en niet alleen hij. En het (recente) verleden laat het gelijk van die uitspraak ook 

zien. Of ze nu Sjaak of Willem heten, ze wonen en spelen in Westkapelle! En ze kloppen je, of je nu 

wilt of niet. En je wilt het niet!!! Maar soms gebeurt het ook niet, want… 

Witte Veder                                                                                                                                                                                                 

De ouderen onder ons weten het nog alsof het gisteren was. De boekenserie van Paul Nowee, 

“Arendsoog en Witte Veder” daar had je slapeloze nachten van. Je had geen tijd om te slapen 

want ze werden verslonden deze boeken, met in de hoofdpersoon Bob Stanhope (Arendsoog) en 

zijn onafscheidelijke Indiaanse vriend “Witte Veder”, een duo dat alle boeven in het wilde westen 

opspoorde en voor de sheriff bracht. Nu ik dit neerschrijf kan ik er nog bij wegdromen. 

Jongensdromen, soms worden ze werkelijkheid. Zo ook afgelopen zaterdag want was Pont st 

Maxence jarenlang voor mij “mijn vluchtje”, nu moeten wij het gewonnen geven aan onze 

meesterlijke Patrick. Voor hem ook een jongensdroom, eerste worden provinciaal en daar hield 

het niet mee op. Tweederde van het Zeeuwse podium wordt door hem in beslag genomen en daar 

bedoel ik niet zijn formaat mee, zeker niet! 1e en 2e worden tegen 3075 duiven in Zeeland met 

“Witte Veder”en “Camilla”, laatstgenoemde eerder omschreven na de winst in de club op Pont 

van 4 mei jl.  In clubverband werd zelfs het volledige podium in beslag genomen want de 3e prijs 

werd gewonnen door “Evi”.  De winnaar van het trio “Witte Veder” is goed in vorm vertrouwde 

Patrick me toe . Hij staat momenteel 1e asduif Midfond van Zeeland en 9e Nationaal. Hij is gekocht 

bij Buck en Martijn de Kruijf. Doordeweeks laat hij zijn goede vorm ook zien. Na een intensieve 

training, kleppert hij alle kanten op en is hij regelmatig alleen op pad. Witte Veder is vaak in de top 

10 te vinden, maar dit maakt het helemaal af. 

(Groot)meester                                                                                                                                                                 

Patrick had voor deze vlucht 11 duiven ingekorfd en ze wonnen alle 11 prijs in Zeeland. Dit leverde 

hem de titel Grootmeester op en dat is in dit verband een buitengewoon toepasselijke 

formulering. Meester Patrick, een duivenman in hart en nieren, niet te stoppen in zijn drang om te 

winnen, zelfs niet na tegenslagen die wij op onze beurt allemaal te verwerken krijgen in de 

duivensport. Soms door externe oorzaken maar soms veroorzaken wij ze zelf. Dan komt het voor 

dat je door clubgenoten letterlijk overeind geholpen moet worden en wat is het dan mooi als je na 

enkele weken zo’n enorme opsteker toebedeeld krijgt. Fantastisch en zo van harte gegund!!  

En ik zal nog heel wat moeten typen over Patrick, daar twijfel ik geen seconde aan dus ik kom 

nog wel aan m’n trekken. 

Zomaar even een passage uit een vorige reportage welke weer maar eens wordt bevestigd. Ik heb 

met mezelf afgesproken dat de reportages over de winnaars niet langer dan twee pagina’s moeten 

worden maar wat is dat soms moeilijk. Soms heb je stof te over, al dan niet afgedwongen door de 

winnaars zelf. Over sommigen zou je een boek kunnen schrijven en Patrick is er daar één van.   

Aaa. 

 

 

 



 

 

 


