
P.V. de Combinatie 
 Midfond Melun, 25 mei 2024 

In concours 450 duiven 
Winnaar: Huib Balthazar 

 
Huib met de blauwe “388”, winnaars Melun! 

Opklaringen net op tijd voor Melun! 

Na een kort weekje voor de duiven was donderdag 23 mei gewoon weer de inkorving voor de 

tweede Melun van ons midfondprogramma. Plannen om op vrijdag in te korven waren niet 

haalbaar omdat de vervoerder daarvoor geen voldoende capaciteit kon regelen. Zaterdag was het 

echter in de vroege morgen weer kommer en kwel met het weer, alle afdelingen moesten 

wachten en hopen dat de beloofde verbetering op tijd zou komen. En zowaar, tegen het 

middaguur begon het op te klaren en konden alle duiven alsnog worden gelost. 

Om 12.30 uur klonk het startsein voor het Zeeuwse konvooi en vertrokken de duiven met een zeer 

zwakke zuidoostelijke wind die echter al snel naar meer westelijke richtingen ging draaien. Dat zou 

betekenen dat er op Walcheren geen provinciale overwinning te verwachten viel. Maar hoe 

anders kan het lopen, het is immers duivensport? En daarin is alles mogelijk. Een uitspraak van 

wijlen Koen Minderhoud werd bij ons nog aangehaald. “Bij vertrek oost in de wind? Dan gaan ze 



naar de kust en sommige duiven wijken dan niet meer van deze koers af” En dat is gebleken.. 

Want toen de eerste meldingen vanuit Terneuzen amper gelezen waren was daar plotseling 

Willem Minderhoud weer. Althans, “de 339” van Willem dan wel te verstaan. Een duif die 

inderdaad de kustlijn heeft gevolgd en daarvan niet meer is afgeweken. Anders is de formidabele 

voorsprong, en dat in Westkapelle(!) niet te verklaren. Wát een prestatie! In drie weken tijd twee 

provinciale overwinningen met dezelfde duif, beide keren op Melun! 

Onze winnaar                                                                                                                                                                   

Huib Balthazar komt ook uit Westkapelle en meer in het bijzonder uit de Noordkerkepad evenals 

ondergetekende. En dat roept jeugdherinneringen op. Huib ’s vader was al lid van P.V. de Zwaluw 

in het dijkdorp toen er nog ingekorfd werd in een bunker uit de tweede wereldoorlog. Veel 

mensen woonden daar ook in vlak na de bevrijding omdat het dorp voor driekwart 

platgebombardeerd was en woonruimte zeer schaars was. Het inmiddels tot opslag van oud 

papier gedegradeerde inkorflokaal aan de Papestraat, wat na het bunkertijdperk lange tijd hun 

clublokaal was, werd en wordt in het Wasschappelse jargon nog altijd het “duvebunkertje” 

genoemd. Huib zelf is in Westkapelle geen lid geweest maar korfde na het overlijden van z’n vader 

nog wel diens duiven in. In de periode toen Huib werkzaam was in Vlissingen en daar ook ging 

wonen is hij zelfstandig met duiven gaan spelen bij onze voormalige zustervereniging “de 

Scheldevliegers”. Dit duurde totdat hij last kreeg van het duivenstof en noodgedwongen moest 

stoppen met de sport. Na zijn verhuizing naar Koudekerke en de klachten inmiddels tot het 

verleden behoorden begon het weer te kriebelen en probeerde hij het opnieuw. De stofklachten 

kwamen niet meer terug en tot op de dag van heden heeft Huib dus weer gewoon duiven. 

Weliswaar op bescheiden schaal maar het plezier is er niet minder om. Met een kleine tien 

weduwnaars en een veertiental jongen bindt hij met wisselend succes de strijd aan met de 

clubgenoten en ziedaar.. de 23-9353388 was zaterdag alle concurrenten te snel af en zorgde voor 

een keurige en dik verdiende overwinning in de club! In de CC-Walcheren tegen 1276 duiven was 

dit goed voor een 6e plaats evenals in het samenspel West tegen 1781 duiven. Provinciaal vinden 

we hem terug op een 24e plaats tegen 4627 duiven. Gewoon een vroege duif dus. Van harte 

proficiat Huib!! 

Huib is geen administrateur volgens eigen zeggen. “Ik zou niet weten van wie of van welk soort de 

duif afkomstig is”. Geen vetgedrukte en tot de verbeelding sprekende stambomen. “Ik schrijf nog 

weleens wat op maar denk dan later: Waar heb ik dat ook weer opgeschreven”? Kortom, niet 

belangrijk allemaal, het plezier in de duiven staat voorop! Genieten van de thuiskomst van de 

duiven, vaak in het bijzijn van dorps- en clubgenoot Daniël die feilloos van de eerste aankomsten 

in de voorvlucht van Zeeland verslag doet en uitrekent hoe laat er bij Huib dan een duif dient te 

arriveren. Of dit dan ook daadwerkelijk gebeurt wordt in gezonde wedstrijdspanning afgewacht. 

Geen stress op het achterplaatsje bij Huib en Addy, gewoon genieten! En nu nagenieten van de 

overwinning, die zit in ieder geval in the pocket en pakt niemand je meer af!! 

Aaa. 

 

 

 


