
 
 

L.U.Z. 

Luchtbode-Union-Zwaluw 

Wedvlucht Bressols  op 3 aug. 2024. 

Deelname 72 duiven. Los 08.15  uur. 1e duif 08.32.13 uur. Snelh. 852,443 m/pm. 

 

De combinatie Smeets-Penris te Stein  

de winnaars van de verwoestende Bressols!  

 

Vandaag is er wedstrijd. De wielrenners op de weg in Parijs bij de olympische Spelen en de 

duiven die zijn gelost in het zuidelijke Bressols in Frankrijk. Voor de renners 273 km en voor 

de duiven tussen de 850 en de 1000 kilometer. In Parijs kregen  om 11.00 uur 90 renners het 

startschot en voor 1080 Limburgse duiven gebeurde dat in Bressols om 08.15 uur. Twee 

evenementen van de lange afstand en door twee verschillende wezens in uitvoering. De ene is 

de mens met verstand en de ander een dier met instinct. Maar met een groot verschil qua 

begeleiding. De renner krijgt tijdens de cours op z'n tijd een natje en zijn droogje en met pech 

aan de fiets een andere. Maar de duif is op zich zelf aangewezen. Moet zich het drinken zoeken 

en heeft onderweg met veel obstakels te maken. En in beide categorieën kan maar één de beste 

zijn. Voor de duiven die in Bressols waren gelost zou het weer een vlucht van de waarheid 

worden. Dat er op de zaterdagavond duiven hun thuishok zouden bereiken dat werd al heel 

logisch gevonden. En ook diep in de nacht als de vleermuizen los zijn. Degene die om 23.00 

uur onder de wol kroop en nog eens effe op zijn  mobieltje keek of er al duiven van Bressols 

waren geconstateerd, die kregen toen te zien dat er al ’n  tiental duiven in Limburg de finish 

hadden  gehaald. En toen werd gemeend dat het vervolg op zondagmorgen een goede regelmaat 

zou hebben. Maar dat gebeurde echt niet. Integendeel zelfs.  De terugkomst van de duiven ging 

om te zeggen in een slakkengangetje. Nog langzamer zelfs. Op zondagavond tegen het aanlopen 

van de avond waren de 24 prijzen die in de pot zaten pas verdiend. Dat gaf de aanleiding om te 

zeggen dat de wedvlucht Bressols niet in een blijspel zou eindigen maar in een drama. Omdat 

er op zondagavond laat nog veel duiven van de Afdeling Limburg achter waren. Maar aan alles 

komt een einde. Ook aan deze vlucht en dat gebeurde bij L.U.Z. op zondag om 17.54 uur. Het 

begin aan de wedvlucht dat maakte de Combinatie Smeets-Penris op het hok te Stein. Het was 



08.32.13 uur toen ze de duivin met ring 23/9505564 terug kregen en wat meteen ook goed was 

voor de 1ste prijs bij L.U.Z. Robin die was in Stein nog niet goed en wel bekomen van de pret 

of andermaal kon hij de handen in de lucht steken. Want bij Piet op het hok te Urmond  was 

ook ’n duivin gearriveerd en dat was om 09.37.09 uur. En ook deze  was een topper omdat ze 

de 2de prijs won. Dus met het Goud in Stein en het Zilver in Urmond doet de combinatie Smeets-

Penris weer behoorlijk hun zegje. En de bronzen plak die werd gewonnen door iemand die ook 

meteen 100% speelde. En dat was de verwoede snelheidsmaniak of wel Thei Zinken. De jarige 

doffer die hem de 3de prijs thuis bracht heeft een  moeder van het fondsoort van M. Cox en dat 

zegt al ’n hele boel. Alles zeg maar! Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus met één duif 

mee, en daarmee ook nog het podium komen dat is méér dan knap. Dit waren dus de 3 

musketiers die op deze Bressols de vlucht de nodige glans gaven en de andere 11 dappere 

prijswinnaars hadden daar ook hun deel aan. Al met al is deze Bressols zegge en schrijven in 

het water gevallen. Een vlucht om gauw te vergeten en te hopen dat we er zo ene nooit meer 

zullen krijgen. Er wordt gezegd dat fond-spelen pluimen  kost en dat zal ook wel zo zijn , maar 

te veel pluimen verliezen doet erg pijn. Alle moedige rijswinnaars gefeliciteerd en dat waren :  

 
HOK SMEETS-PENRIS     1 17 23 

SMEETS & PENRIS       2 13 

TH. ZINKEN            3 

RUDI LOOMANS          4 5 16 

S.A. DECKERS          6 21 

H.J. BOCKEN           7 

J. MARTENS            8 10 11 18 

J. DRIESSEN           9 14 24 

H. MOORS              12 

M. DRIESSEN           15 22 

J. VAN DE WAL         19 20. 

 

(Pie) 

 

 

 


