
 
 

L.U.Z. 

Luchtbode-Union-Zwaluw 

Wedvlucht issoudun  op zondag 14 juli 2024. 

Ingezet 121 duiven. Los 07.50 uur. 1e duif 13.43.34 uur. Snelh. 1464.167 m/pm. 

 

Bij Ide Hoefs in Rekem was het weer dikke mik! 

Daar ging de beuk er in! 

Met Goud en Zilver en 16 prijzen in totaal is hij onverbeterlijk!   

 

De weersomstandigheden waren op zondag voor de duivensport in alle opzichten ideaal. Dat 

de vlucht op zaterdag werd uitgesteld is een goede zet geweest. Nu op de zondag was het niet 

snik heet en ook niet te koud. Mooie witten wolken dreven in de heldere blauwe hemel stilletjes 

voort en de zon hoog in de lucht maakte het geheel zeer fraai. Dit alles zorgde voor een prima 

zicht en was het  aangenaam om buiten de duiven op te wachten. Er stond een matige wind uit 

zuidelijke richting hoewel de duiven in Issoudum met windstil werden gelost. Hierdoor werd 

de vlucht Issoudun  niet te zwaar en ook weer niet te licht voor de duiven. De snelheden van de 

eerste duiven lagen tussen de 1500 en 1450 meter per minuut. En als het begint te druppelen 

dan duurt het niet lang meer of het begint te storten. Maar dat was niet overal het geval. Bij 

hoge uitsondering gebeurd dat wel eens ‘m keer en dan wordt dat als fenomenaal gezien. En op 

deze Issoudun mochten we zo iets weer meemaken. En daar zorgde Ide Hoefs in het Belgische 

Rekem voor. Daar tikte het klokje zo als het bij niemand anders tikte. Die gast kreeg zijn duiven 

van Issoudun terug alsof ze achter de kerk in Rekem waren gelost. De man aan de meldpost die 



had het maar druk met het noteren van de aankomsten. Ik was er bij en ik kon het niet nalaten 

met te zeggen:  ‘ Heeft die Belg alleen maar duiven mee ‘? Het leek er tenminste op! Als er een 

schoonheidsprijs zou bestaan in de duivensport dan zou die beslist voor Ide zijn  geweest. Met 

22 cracks was Ide mee in het concours en bij LUZ was hij de onoverwinnelijke. Zijn serie van 

16 prijzen begon met 1-2-4-6-7-9-11-12-13-14 en ga maar door. En ook bij de overkoepelende 

concoursen, zoal bij Beek-Bug en Westelijk Zuid Limburg, was hij een topper. In die beide 

concoursen scoorde hij eveneens 16 prijzen en respectieflijk te beginnen met 5-9-15-18-20 en 

5-13-22-25-27 met een deelname van 352 en 568 duiven. En van het kruim van Limburg wel 

te verstaan. Het is alweer de zesde overwinning die Ide dit seizoen bij LUZ weet te winnen en 

het zou raar zijn als het daar bij blijft. En nu, voor zijn overwinning en het geweldig succes van 

deze Issoudun wordt hij van harte gefeliciteerd. Proficiat!! 

De top tien wordt compleet gemaakt door Laurent Verheijden uit Maasmechelen en dat doet 

die met de 3de en de 10de prijs in het snuitje. Jan Hendriks in Geleen die zit mee met de 8ste 

prijs en met een aanhang van 18 en 20.  Dat waren dus de vier helden van deze vlucht. Maar 

buiten deze waren nog enkele buitenbeentjes. Die speelden het klaar om 100% te spelen. Het is 

Jan Schmitz met 6 prijzen van 6 duiven en Ger Conjour met 4 prijzen van 4 duiven. Het was 

voor hun “de dood of de gladiolen”. Klappen in de handjes voor die gasten. Er namen aan 

Issoudun 17 liefhebbers deel waarvan er 10 de uitslag maken. Om 14.18.11 uur werd de laatste 

prijs (41) gewonnen en dat betekende dat er 35 minuten geknokt is geworden. Hier dan de 

prijzenjagers:     

 

IDE HOEFS             1 2 4 6 7 9 11 12 13 14 16 19 27 29 32 36 

L.VERHEIJEN           3 10 34 38 

J. HENDRIKS           5 18 20 

JAN SCHMITZ           8 15 17 23 31 41 

M. GIELEN             21 35 

G. CONJOUR            22 25 30 33 

H.J. HENSSEN          24 40 

J. DRIESSEN           26 

S.A. DECKERS          28 

TH. ZINKEN            37 39. 

 

( Pie )  

 

 


