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Luchtbode-Union-Zwaluw 

Wedvlucht Melun  op 6 juli 2024. 

Deelname 229 duiven. Los 07.00 uur. 1e duif 09.46.27 uur. Snelh. 2018.265 m/pm. 

 

Ben van Es & Dochter poepgoed!  

Met Goud en Zilver op het ereodium bij LUZ en  

 met goud in bij het ss-Beek-Bug.    

 

Het is niet meer leuk. In dit huidige seizoen is het nog steeds de vraag of de duiven ook wel op 

de vastgestelde datums kunnen gelost worden. En is het dat niet dan ook nog op de plaats van 

lossing volgens het boekje. En dit omdat het weer steeds de spelbreker is. Nu moest er ook weer 

geïmproviseerd worden. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de duiven zaterdag in Lorris 

zouden gelost worden maar vanwege de vooruitzichten dat het daar in de streken op zaterdag 

slecht weer zou zijn werd besloten om de duiven in Melun te lossen. Prima toch? Want op 

zaterdag zou de zon schijnen en zou het een aangename dag worden werd ons gemeld. En met 

die omstandigheden in het vooruitzicht beloofde het dat we een fijne wedvlucht zouden krijgen. 

En dat kregen we ook. Op zaterdag ochtend knalde de zon al in alle vroegte haar vrolijke stralen 

de wereld in. En dat in de meeste deel van Europa. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de 

duiven in Melun al vroeg werden gelost. Het gebeurde al om 07.00 uur  en ze vertrokken daar 

met mooi weer en met goed zicht en er blies een fikse wind van uit het zuidwesten. Drie factoren  

die de duiven  ten goede kwamen. Welke snelheid gaan ze doen was de vraag aan het thuisfront? 

Het was moeilijk te raden. Maar zoals altijd stonden de mannen tijdig te passen. Al ruim voor 

10.00 uur. Er werd al geroepen dat de duiven wel eens een snelheid van boven de 100 km/u 

zouden kunnen maken. Degene die dat riepen waren mannen die van wanten wisten. In ieder 

geval waren het geen schreeuwers in de woestijn. En wat zou gaan blijken? Dat het al begon te 

knallen voor dat velen in positie waren. Maar Ben van Es en z’n dochter in Elsloo die kunnen 

de duiven niet verrassen. Daarvoor zijn ze te gehaaid voor en weten ze wat hun pappenheimers 

kunnen. Op deze vlucht waren ze mee met 10 duiven mee waarvan ze wisten dat die alle het 

vermogen bezaten om alles te vloeren. Gewoon om het feit dat hun wedstrijdduiven blaakten 

van gezondheid en dat tijdens het trainen lieten zien. En vooral de blauwe  doffer met ring 



20/1725395.  Die taaie rakker kreeg geen genoeg van het oefenen. En niet alleen daarom werd 

hij als eerst getekende ingezet maar ook om het feit dat die kabouter al meerdere keren als eerste 

bij hun aantikte. En dat deed hij op deze Melun dus ook weer. Het was om 09.46.27 uur toen 

die crack over de antenne ging en in een snelheid gebeurde dat die niet was te filmen. Het ging 

met zo’n tempo dat het al meteen verraadde dat het een aankomst was voor in de top-tien. Hij 

is van het soort duiven die hij overhield bij het ophouden van de combinatie Thomassen-van 

Es. Een combinatie die een glorieuze tijd heeft gekend met top uitslagen en provinciale 

overwinningen. En dat zet zich nu voort bij Ben en z’n Dochter op de Koolweg in Elsloo. En 

de blauwe overwinnaar van deze Melun is uit dezelfde ouders waarmee het fenomeen Ide Hoefs 

te Rekem dit seizoen al enige keren zegevierde. En niet alleen bij Hoefs in Rekem is dit het 

geval maar nog meer duivenliefhebbers in Limburg zijn succesvol met duiven uit de stal van 

Ben van Es. De snelle “395” die bij hun in Elsloo met een rotvaart van 121 kilometer per uur 

zijn afstand van 336 kilometer aflegde is er dus ene die uit het goede hout gesneden is. Een 

crack die bij storm en bij wind de goede koers houdt met al doel om zijn hok zo vlug als hij 

maar kan te bereiken. En daar is hij op Melun voortreffelijk in geslaagd. Opzienbarend 

gewoonweg! Van de 10 duiven die Ben en z’n dochter mee hadden daarvan wisten er zich 6 

degelijk te onderscheiden. Hun uitslag van 1-2-5-26-57-77 bij L.U.Z. en 1-9-27-119 bij het SS-

Beek-Bug is er eentje voor op het prikbord. En dat verdient respect en applaus en een gemeend 

Proficiat. De duim omhoog! Het was Thei Zinken in Stein die zich liet verrassen. In de mening 

dat de losplaats Melun veel verder lag dan werkelijkheid, was hij zich op  z’n gemakje aan het 

gereed maken om de duiven op te wachten. Toen hij bezig was met zijn systeem aan te zetten 

en de duivinnen in de nestbakken op te sluiten hoorde hij opeens het gefladder van vleugels. 

Hij schrok zich een hoedje toen hij merkte dat het een duif van Melun was die niet naar binnen 

kon. Omdat de klep nog op dicht stond. In een toestand van lichtelijke paniek begon Thei toen 

zijn zaakjes te ordenen wat een kostbare tijd in beslag nam. Het heeft dure minuten geduurd. 

Het kan zijn dat daardoor de overwinning aan zijn neus is voorbij gegaan. Maar berouw komt 

altijd na de zonde. Ondanks zijn onverstandigheid kwam Thei nog goed voor de dag met 13 

prijzen van 25 duiven. Nog altijd een ruim voldoende en met een prijzenscala van 13 prijzen 

die met 3-4-10-11-17-18-19 beginnen. Wie lust er nog peultjes? En wie had ook weer een 

hoofdrol in het blijspel Melun?  Dat was niemand anders dan Ide Hoefs uit het Belgische 

Rekem. Als de kachel aangemaakt moet worden dan is hij er als de kippen bij om het vuurtje 

aan te stoken. Met zijn serie van 14 prijzen van 22 duiven met een begin van 6-8-12-16-23-25 

is hij weer goed in beeld. Dat is niet om te liegen. Jan Schmitz  uit Nieuwdorp zit zonder 

pannen op z’n huis. De renovatie van zijn woning doet z’n duiven geen goed. Het gedonder van 

de hijskranen rond zijn duivenhok ondermijnen de vorm van zijn duiven. Met 4 prijzen van 12 

duiven komt Jan nu in het stuk voor en dat is onder zijn maat. Maar toch valt hij niet in een 

zwart gat met zijn  viertal van 7-20-45-63. En als we het over een maatstaf hebben dan kunnen 

we niet om Ad Boessen heen. Die ex-duikboot machinist die speelt op deze Melun alweer 

100%. Hij wint met 6 duiven even zoveel prijzen en die er uitzien als 9-13-15-36-37-38. Hij is 

qua percentage de beste speler bij LUZ en ook bij het samenspel Beek-Bug.  En wat is die gast 

van plan? Hij zegt dat hij  na dit seizoen de duivenjas aan de kapstok gaat hangen. Als dit zo 

zal zijn dan zal dit een groot gemis bij het duivenlegioen zijn  en meteen hebben we dan ook 

direct een geduchte concurrent minder. Aan alles komt een einde!  Maar nu terug naar de zaak. 

De vlucht ging snel en ook weer langzaam. Want voor de 77 prijzen die bij LUZ te winnen 

waren  was een tijd nodig van ruim ’n half uur. Het was 10.19.44 uur toen de laatste prijs 

gewonnen werd en Melun z’n einde kreeg. Er namen 22 liefhebbers aan de vlucht deel en 

daarvan hadden er 16 succes. Voor 6 liefhebbers is het sneu dat ze niet konden volgen. Alle 

prijswinnaars weer proficiat en dat is voor deze  ……      

      

 



B. VAN ES & DOCHTER   1 2 5 26 57 77 
TH. ZINKEN            3 4 10 11 17 18 19 33 48 51 54 69 75 

IDE HOEFS             6 8 12 16 23 25 30 40 41 43 55 62 70 72 

JAN SCHMITZ           7 20 45 63 

A. BOESSEN            9 13 15 36 37 38 

MICHAEL VIJGEN        14 22 34 39 61 

J. HENDRIKS           21 24 27 46 50 59 74 

G. CONJOUR            28 53 60 

P. JANSSEN            29 58 

H.J. HENSSEN          31 32 47 52 

TONY BOLLEN           35 

M. GIELEN             42 49 68 71 

RUDI LOOMANS          44 56 67 

H. PENDERS            64 65 

J. WESTHOVENS         66 73 

J. DRIESSEN           76. 
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