
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedvlucht Tarbes 19 juli 2024. 

Deelname 903 Limburgse duiven. Los 10.30 uur. 

1ste duif 09.35.03 uur. Snelheid 1009.177 m/pm.  

 

Huub Moors alweer de beste van Limburg! 

Na St.Vincent nu ook van Tarbes! 
Bij  L.U.Z . voor de derde keer Goud.   

  

Het is bloedend heet. de temperatuur loopt op tot 31 graden. Daarom gaat de vlucht voor de 

jonge duiven op zondag 20 juli niet door. Het zou dierenmishandeling zijn om die in zo'n hitte 

te laten vliegen. Maar de duiven die vrijdag in het Zuid Franse Tarbes waren gelost op een 

afstand van rond de 1000 kilometer die moesten echter toch door die hel om thuis te komen. De 

dag van lossing, op vrijdag kwam geen enkele duif in Limburg thuis maar op zaterdag werd het 

sprokkelen. Het was Huub Moors uit Roosteren die weer als eerste een duif van Tarbes thuis 

kreeg. Dat was om 09.35.03 uur en toen had zijn doffer met ring 2/8662042 en snelheid van 60 

kilometer per uur zijn reis van 976 kilometer geklaard. Het was voor Huub driemaal troef.  Want 

op de vluchten St. Vincent en Bressols was hij het ook die als eerste werd afgevlagd. En deze 

vlucht van Tarbes zou een hellevlucht voor de duiven zijn. Alleen de sterksten die haalden voor 

het sluiten van het concours hun thuishok. Er waren 300 prijzen bij  het concours van de 

Afdeling Limborg  te winnen en toen de klok 13 uur had aangewezen waren de prijzen nog 

maar half verdiend. En dat bewees hoe moeilijk het voor de duiven is om de hitte te weerstaan 

Maar voor Huub Moors in Roosteren  is het weer Hiep-hiep hoera, en dit alweer voor de tweede  

keer bij de Afdeling. Dat getuigd van kwaliteit en klasse. Hoe kan die worden gelauwerd? Er 

staat geen maat op zijn kunnen en zijn duiven. Hij is weer de allerbeste op deze klassieker en 

dat wil wat zeggen dat het inderdaad een opmerkelijke prestatie is. In dergelijke zware 

omstandigheden, waarbij de hitte een enorme uitdaging vormt voor de duiven, is het een 

bijzonder teken van kwaliteit en klasse om voor de derde keer als eerste ( bij L.U.Z. )  afgevlagd 

te worden tijdens de marathonvluchten. De volhoudingsvermogen en kracht van zijn duiven, 

gecombineerd met zijn eigen kennis en zorg als liefhebber, hebben duidelijk hun vruchten 

afgeworpen. Het was zijn blauwe doffer “042” die Huub nu op de hoogste trede van het 

erepodium brengt. De vader van de winnaar is gekweekt uit een ouderpaar wat afkomstig is van  

22/8662042
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de ook bekende marathonspelers met name Piërre Paulsen & Zoon te Roosteren en de 

combinatie Smeets-Penris in Urmond. En zijn moeder is een duivin die Huub zich bij Jan 

Driessen uit Nieuwdorp had gehaald. En de samenstelling van die duiven is succesvol. Zo won 

de “blauwe “042” het vorige seizoen van de 3 keer zetten op de fond, ook 3 maal zijn prijs. De 

2de duif die Huub om 11.47.33 klokte van Tarbes is een broer van de winnaar. Het liegt er dus 

niet om als geschreven wordt dat die twee kanjers supers zijn. Maar natuurlijk telt ook Huub 

Moors zijn doorzettingsvermogen en is zijn vakmanschap daarbij indrukwekkend. En zeker 

gezien de uitdagingen van het hete weer. Zijn succes is een voorbeeld van hoe toewijding en 

expertise in de duivensport tot opmerkelijke resultaten kunnen leiden. 

Als dit gepubliceerd wordt, is de vlucht vanuit Tarbes nog in volle gang. Door de verzengende 

hitte keren de duiven mondjesmaat terug. Rond 14.00 uur zijn er van de 300 te winnen prijzen 

nog ruim 70 open. Deze Tarbes van 19 juli 2024 zullen alleen de allersterkste duiven met succes 

beëindigen.  

 

Pie.    
 


