
 
 

L.U.Z. 

Luchtbode-Union-Zwaluw 

Wedvlucht Vichy op zaterdag 29 juni 2024. 

Ingezet 26 duiven. Los 08.30 uur. 1e duif 17.38.20 uur. Snelh.1034.36 p/pm. 

 

Een vlucht om snel te vergeten. 

Vichy liep voor geen meter.  Wat mooi leek te worden werd een drama! 

Maar Jan Hendriks kon juichen !!  

 

Zaterdagochtend 29 juni als de duiven in La Souteraine gelost zouden moeten worden kon dat 

niet door gaan vanwege het slechte weer. Daarom besloot de afdeling om zich met de duiven te 

verplaatsen naar een losplaats waar de weersomstandigheden beter waren en het mogelijk was 

om de duiven te lossen. Dat werd dan Vichy met en afstand voor Stein rond de 565 kilometer. 

Op zaterdag had de vlucht van Bordeaux een goed verloop gekregen en van Chalons op die 

zelfde dag hadden de duiven een makkie. In heel korte tijd werden de prijzen gewonnen. Dus 

waarom zou het anders lopen van Vichy? Maar dat het op een rampvlucht zou uitdraaien had 

niemand verwacht. Tussen half vijf en vijf uur werden de eerste duiven in de voorvlucht 

verwacht. En in inderdaad, het was Jos Goessen in Gronsveld die om 16.47.17 uur, op een 

afstand van 547 kilometer, een duif van Vichy thuis kreeg. Het begin was gemaakt en de rest 

zou ook niet lang op zich laten wachten. Zo dacht er iedere deelnemer over. Dat was echter een 

misgedachte. De laatste prijsduif bij het samenspel, nummertje 78, die werd pas zondagochtend 

om 10.39.12 uur geklokt. Het verloop van de vlucht is met een slakkengangetje gegaan. Met 

angst en beven heeft menige deelnemer de zaterdag beleefd. Maar voor sommigen bracht de 

vlucht toch blijdschap. Voor onder andere Jan Hendriks uit Geleen. Van de 26  duiven die bij 

LUZ in competitie waren, waarbij 7 van Jan, kwam hij er als een super uit. Er waren dus bij 

LUZ  9 prijzen te winnen en van dat pakketje won Jan 1-2-3-4-5. Nu kun je wel zeggen dat dit 

geen prestatie is in de vereniging maar breed gezien, namelijk bij het SS- Beek-Bug, waar 233 



duiven in concours waren klasseerde zich Jan ook als één van de besten. Daar kwam hij er uit 

als 7-11-16-18-20 dat  niemand van de overig 31 deelnemers kon verbeteren. Het zou verbazen 

als Jan met deze uitslag niet als grootmeester wordt gekroond. En als dat niet zo zal zijn, dan is 

hij er toch zeker kort bij. Jan is weer groots geweest op deze bizarre vlucht en dat verdient 

applaus en een ferme handdruk, Proficiat! Ook  Carmela Meyers met de 6e prijs, Rudi Loomans 

met prijs 7 en 8 en H.Bocken met de 9de prijs gefeliciteerd.  

 

(Pie)   

 

  

 


