Een onverwachte terugkeer !

Zo onderhand iedereen al weet heb ik wegens mijn longziekte noodgedwongen moeten stoppen
met de duivensport. Mijn geliefde duiven heb ik toevertrouwd aan andere liefhebbers binnen
de club. Slechts twee duiven, een oude en versleten doffer en een jonge duivin, hield ik zelf,
als herinnering aan een prachtige tijd. Maar enkele dagen geleden waren ze plots met z’n drieén.
Tot mijn verbazing bleek het een van mijn eigen duiven te zijn, die ontsnapt was bij zijn nieuwe
eigenaar. Na contact met de nieuwe eigenaar kreeg ik te horen dat hij afstand van de duif deed.
Wat nu? Het nieuwe seizoen stond voor de deur, en in een opwelling besloot ik hem gewoon
weer in te schrijven voor de wedvluchten. Toen ik met mijn ene duif het lokaal binnenkwam,
keken mijn clubgenoten verbaasd op. "Daar komt die ouwe ook weer meedoen!" klonk het
enthousiast. En zo ben ik — zij het op bescheiden schaal — weer terug in de duivensport. Hoe
lang het zal duren, weet ik niet. Maar ik hoop dat deze duif nog een paar keer kan meedoen en
misschien zelfs een mooie prijs wint. Het hoeft niet, maar het zou een prachtige verrassing zijn.
En wat meer is, dan kan ik ook weer opscheppen tegen mijn clubvrienden!". Want het kriebelen
in mijn buik dat houdt maar niet op!



