
 

Een Trio van Formaat 

Kampioenen met een Gouden Rand ! 

Afgelopen zondag werd opnieuw geschiedenis geschreven. In een wedvlucht met bijna 4000 

duiven waren het drie grootmeesters die met verve het erepodium beklommen. Plaats 1 - 2 en 

3 werden stuk voor stuk veroverd door liefhebbers die hun sporen allang verdiend hebben in de 

duivensport. Ik neem de vrijheid om ze liefkozend "de drie musketiers" te noemen en niet 

zonder reden. Hun namen staan synoniem voor klasse, ervaring en een onwankelbare liefde 

voor het vak. Wat hen bindt, is niet alleen hun imposante erelijst, maar ook hun sportieve 

ingesteldheid en hun trouw aan de duif. Waar zij aan de start verschijnen, is spektakel 

verzekerd. Hun roem overstijgt al lang de grenzen van hun eigen club of streek. Ze worden 

bewonderd en gevolgd en  – soms ook gevreesd – door collega-liefhebbers die weten dat deze 

drie altijd kunnen toeslaan. Het is geen toeval, geen geluk; het is vakmanschap, generatie na 

generatie geslepen tot pure finesse. Wie met deze drie het strijdperk betreedt, weet dat alleen 

het allerbeste volstaat. Maar wie hen kent, weet ook: ze zijn gul met hun kennis, groots in hun 

sportiviteit, en altijd bereid tot een goed gesprek over ‘de duif ‘. Zondag bewezen ze het 

opnieuw. In een veld van massa’s duiven waren zij het die boven kwamen drijven – als levende 

legendes, gedragen door vleugels van ervaring en een hart voor de sport. In onze club werd de 

duivenvlucht Marche gekleurd door uitzonderlijk succes. Vooral één liefhebber maakte het wel 

héél bont. Ide Hoefs uit het Belgische Rekem wist bij zijn samenspel Beek-Bug het  hele 

erepodium te bezetten: Goud, Zilver en Brons. En alsof dat nog niet genoeg was, volgden er 

nog een reeks prijzen waarbij je haren recht overeind gingen staan. Zijn succes was ronduit 

abnormaal – een ware stunt waar heel Limburg van opkeek. Wat deze sympathieke gast ons liet 

zien, grenst aan het ongelooflijke. Een prestatie van dit kaliber lijkt haast niet te herhalen. Het 

voelt als een toekomstdroom, zo groots en ongewoon was het. Hij was de absolute ster van de 

wedvlucht vanuit Marche, waar hij als een ware  keizer heerste.  Toch viel er meer te vieren die 

dag. In het bronsgroen eikenhout te Eijsden klonken ook andere namen luid en duidelijk mee. 

Twee hokken – Jan en Marleen Duits, en Jacky Warnier – lieten zich niet onbetuigd. Zij 

wisten eveneens vroege duiven op de klep te krijgen. Bij de afdeling Westelijk Zuid Limburg, 

waar 3993 duiven voor de uitslag Marche van dit concours van start gingen  tikten die twee 

genoemde liefhebbers het eerste aan. En in volle vitesse omdat het respectievelijk Goud en 

Zilver voor hun werd. Was Ide Hoefs bij Beek-Bug  de nummer één, zo mocht hij bij het 

samenspel W.Z.L. - naast deze twee sterren – met het Brons worden geëerd. Maar omdat hij in 



dit concours in de top-tien eindigde als winnaar van de prijzen  3-4-5-6-7-8,  en met een totaal 

van 30 prijzen met 37 duiven, kreeg hij groot bekijks. Wie ze nog beter heeft mag het zeggen!       
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