
 

☀️ Twee oude mannen… en een hok vol geluk 

30 april… en de zon doet alsof ze iets goed te maken heeft. 

Al weken laat ze zich van haar beste kant zien. 

“April doet wat hij wil”… we kennen het gezegde allemaal. 

En als duivenliefhebber hebben we deze maand vaak met samengeknepen billen gevolgd. 

Regen, wind, uitgestelde vluchten… of nog erger: duiven die niet gelost konden worden. 

Maar dit jaar? 

Dit jaar mogen we niet klagen. 

April 2026 was er eentje uit het boekje. 

Alle vluchten onder mooie omstandigheden, blije liefhebbers en duiven die met plezier hun 

kilometers maakten. Zo zien we het graag. 

En vandaag, op de laatste dag van de maand, lokte de zon mij naar buiten. 

“Kom,” leek ze te zeggen, “pak nog wat van mij mee.” 

Dus daar ging ik, op mijn scootmobiel, een rondje door het dorp. 

Niet alleen voor de vitamine D… maar ook gewoon omdat het goed voelt. 

Onderweg kwam ik langs het huis van een duivenvriend. 

Zijn duiven vlogen boven het hok, strak in de lucht, alsof ze wilden laten zien: kijk eens hoe 

mooi het is vandaag! 



Ik hoefde niet lang na te denken. 

Stoppen dus. 

Even later zaten we samen buiten, voor zijn hok. 

De jonge duiven liepen rustig om ons heen, pikkend, kijkend, levendig zoals alleen jonge 

duiven dat kunnen zijn. 

En daar zaten we dan. 

Hij, bijna 91. 

Ik, 95. 

Als je ons zo ziet lopen… dan denk je misschien: dat gaat niet meer zo soepel. 

En eerlijk is eerlijk — dat klopt ook wel een beetje. 

Maar daar, op dat stoeltje voor het hok… 

waren we geen oude mannen meer. 

We praatten, we keken, we genoten. 

En zonder dat je het merkt, gebeurt er dan iets bijzonders. 

Je voelt je weer die jongen van vroeger. 

Met spanning wachten op thuiskomende duiven. 

Met trots naar het hok kijken. 

Met liefde voor elke veer. 

Ons hart? 

Dat klopte daar niet als dat van 90-plussers… 

maar als dat van jonge kerels met een duivenhart van 75 jaar ervaring. 

Probeer dat maar eens uit te leggen aan iemand die niets met duiven heeft. 

Die zal zijn schouders ophalen bij de woorden: 

“Ik ben blij dat ik duiven heb.” 

Maar wij… 

wij weten wel beter. 

Slot: 

Want zolang er duiven om je heen vliegen, 

blijft er iets in je leven dat nooit oud wordt. 

(Pie) 

 

 


