Hij heeft het weer geflikt!

Nu ik al ’n paar dagen prednison en antibiotica aan het gebruiken ben voel ik me weer ’n beetje
opgeknapt. Dat wil niet zeggen dat ik weer als vanouds kan lopen of bewegen maar in elk geval
beter als over ’n paar dagen terug. Toen was het noppes! Ik kon nog geen “pap” meer zeggen.
De huisarts die wist al genoeg voor dat ze me had gezien. Nu heeft het extreem warme weer
natuurlijk ook ’n rol gespeeld in mijn kortademigheid. En vandaag, nu het niet zo warm meer
was, had ik genoeg energie om weer eens het hok waar de ouwe “60” van 16 jaar met z’n duivin
verblijft, te krabben. Ik was daar al zeker ‘n week niet meer geweest. Met de rollator bracht ik
die voorheen ’n potje voer in de spoetnik en drinken konden ze buiten in de bak voor te baden.
En vanmiddag toen ik in mijn luie stoel mijn middagdutje aan het doen was werd ik wakker
gemaakt. Ik hoorde een vreemd geritsel om me heen. En ja hoor, de ouwe “60” met z’n duivin
die tippelden in de kamer om me heen. Het was of ze me wilden zeggen dat ze honger hadden
en of ze wat lekkers konden krijgen. Ze zijn verzot op pinda’s. Enfin, toen ik effe later op het
hok kwam en keuteltjes rond de schotel in het broedhok van de ouwe “60” wilde weg krabben
zag ik tot mijn grote verbazing dat er ’n jonge duif in de nestschotel lag. Ik kreeg er de kriebel
van. Ik kon het bijna niet geloven. De ‘ouwe 60’ was weer vader geworden. Wat een bijzondere
en ontroerende ervaring! Na 16 jaar en een indrukwekkende carriere als prijswinnende duif en
stamvader van mijn kolonie, heeft de ‘ouwe’ me toch nog weten te verrassen. Dit soort
onverwachte momenten zijn echt speciaal, vooral wanneer je zoveel liefde en toewijding hebt
gestoken in het verzorgen van je duiven. Het is alsof mijn oude kampioen nog één keer wilde
laten zien dat hij er nog altijd toe doet. Nogmaals het is een fantastische verrassing geweest om
die jonge duif in het nest te zien liggen. Zo’n moment maakt het allemaal de moeite waard en
het geeft me weer nieuwe energie voor de toekomst. Maandag a.s krijgen mijn duivenvrienden
beschuit met muisjes bij de koffie!
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