
 

Fijne kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar!  

 

Het licht! 

Als ik dit aan het schrijven ben zal het gauw Kerstmis zijn. Een feest dat in alle landen van de 

wereld wordt gevierd. Persoonlijk is Kerstmis voor mij een tijd van bezinning en dankbaarheid. 

Het is een periode waarin ik stilsta bij wat echt belangrijk is in het leven: familie, vrienden en 

het delen van momenten van liefde en vreugde. De warmte en lichtjes van Kerstmis brengen 

hoop en vrolijkheid in de donkere winterdagen en herinneren ons aan de blijvende waarde van 

eenvoudige dingen. Kerstmis is voor de Christenen  een zeer regileus feest maar ook ‘n blij 

feest. Bidden en zingen en ook lachen is dan aan de orde. En lachen dat mag want er is al genoeg 

ellende op onze wereld. En we zijn nog niet klaar met feesten of we beginnen opnieuw. Dan 

wordt gefeest op het nieuwe jaar. We wensen ons dan voor het nieuwe jaar alle geluk toe met 

op de eerste plaats een goede gezondheid. Het licht dat in de duisternis kwam zijn we na ’n paar 

dagen alweer vergeten. En wat ik over het “Licht” bedoel wil ik zeggen dat ik die vandaag weer 

heb gehad. In de vorm van de zuster die me heeft bijgestaan bij het douchen. Ik ben ’n oude 

man en zij is een jong meid en ik heb dagen dat ik door mijn ademnood nogal eens vaker in de 

put zit. Zo nu en dan komt de praktijkbegeleidster van de huisarts eens op bezoek om een praatje 

te maken, maar ik weet wat dit is, bij die kan ik mijn hart niet luchten als ik in de put zit. Maar 

de zuster die verstaat de kunst die vele anderen niet hebben. Vandaag ook. Terwijl ik in mijn 

luie stoel zat te soezen stond ze plotseling naast me en vraagt: Hoe gaat het mijnheer Schepers? 

Nou als je even met me wilt praten dan ben jij de beste dokter die er bestaat. Ze lachte en een 

rode blos kwam op haar wangen. Bloos maar gerust zuster, want jij bent voor mij een engel. Zij 

bezit namelijk veel tact. Haar zorg voor me is zoals een duivenmelker met zijn duiven omgaat.  

Duiven melken is ook een kwestie van gevoel. Toen ik was gedoucht en de zuster weer naar 

een volgend adres wilde gaan, zag ze mijn twee duiven op het erf scharrelen. Vliegen die niet 

weg, was haar vraag? Ik vertelde haar toen dat mijn “Oude 860” al 16 jaar was en dat die me 

zo veel vreugde en blijheid had bezorgd dat hij, net als ik zelf, van ouderdom bij mij mag 

sterven. Och wat is dat lief, zei ze en met een medelijdende blik in haar ogen. De zuster gaf me 

een hand, wenste me hele fijne Kerstdagen en even daarna zakte ik met een glimlach op mijn 

gezicht terug in mijn luie stoel en ben in slaap gevallen waarna ik vredig en opgeruimd weer 

wakker werd. 
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