
 
Een zomerse dag in de winter! 

 

Zoek de zon op. Maar die moet er dan wel zijn. Gisteren was het een mooi zonnig dag die me 

dwong om naar buiten te gaan. Thuis in de tuin heb ik een paar uurtjes in een luie stoel van de 

zonnestralen liggen te genieten. Stil en rustig was alles om me heen. Mijn oude doffer met 

zijn duivin die lagen eveneens met de vleugels gespreid van de zon te genieten. Ook twee 

meesjes die waren actief. Ik zag ze op 'n gegeven moment op het vogelhuisje aan de 

garagemuur zitten. Ze lieten al kwispelend en fluitend zien dat ze plezier in hun vrijheid 

hadden. Wellicht dat ze weer zijn komen kijken of het nestkastje aan de muur nog geschikt 

was om er hun nestje in te maken. Met de heerlijke zon in de lucht en de vogels om me een  

voelde het aan of het zomer was. Maar helaas was dit niet zo. Gisteren was een uitschieter en 

vandaag is het weer knudde. De dag is grauw en grijs met veel vochtigheid in de lucht. In 

vergelijking met gisteren ver beneden peil. De vitamine D die ik gisteren heb opgedaan die 

gaan er vandaag weer uit. Hiervoor in de plaats dan maar weer een pilletje. Afijn, ik heb 

genoten van die eerste warme dag! Buiten in de zon met mijn oude doffer en zijn duivin en de 

meesjes, dat waren weer momenten van geluk. Jammer dat het vandaag weer zo’n grijze dag 

is, maar die paar uurtjes van gisteren die heb ik gehad en die ook al in mijn geheugen  

opgeslagen zijn.  En wie weet, misschien komt er binnenkort weer zo’n dag dat ik op een 

natuurlijke manier vitamine D kan opdoen. In het bijzijn van mijn gevleugelde vriend.   

De Oude Doffer 

Daar zit hij dan, mijn trouwe vriend, 

Zeventien jaren, de tijd die vliegt. 

Zijn vleugels doen geen wedstrijd meer, 

Maar in zijn blik leeft trots en eer. 

Met naast zich zijn mooie kras duivin, 

Heeft hij het uitstekend naar zijn zin. 

Soms koert hij zacht als teken van trouw, 

Zijn hart nog sterk, zijn blik nog blauw. 

Geen duif zo wijs, geen vriend zo trouw, 

In zon en regen, grijs of  blauw. 

Zijn dagen rustig, zijn vlucht voorbij, 

Maar in mijn hart blijft hij bij mij. 

(Pie) 



 

 

 


