
 

 
Gefeliciteerd! 

 

Op mijn oude dag kreeg ik onlangs een verheugende boodschap. Ik kreeg te horen dat ik weer 

overgrootvader was geworden. Mijn kleindochter heeft een wolk van een baby gebaard en 

ook nog haar wens. Een meisje! Toen de ouders me dit lieten weten zwol mijn hart op van 

trots. Voor mij als ouwe Opa is het altijd een apart gebeuren als je nog kan meemaken dat je 

nazaten zich vermenigvuldigen. Dat mooie nieuws vertelde ik ook door aan mijn vrienden en 

bekenden. Niet met de bedoeling dat ik daarvoor moest worden beloond met een cadeau. Nee, 

gewoon uit blijdschap vertelde ik het hun. En wat ik helemaal niet verwachtte dat gebeurde 

toch. Plotseling kwam één van mijn vele vrienden me feliciteren met een presentje. Verpakt in 

mooi feestpapier met een zilveren lint er om heen kreeg ik bij z'n felicitatie een fles jonge 

klare aangeboden. Ik stond daar even perplex van. Het gebaar van mijn vriend toonde aan 

hoezeer mensen om me heen om me geven en met me meeleven. De fles jonge klare is een 

symbolisch en feestelijk geschenk, een blijk van waardering en vreugde om de geboorte van 

mijn achterkleinkind te vieren. Het onverwachte presentje benadrukt de vriendschap die me 

omringt. Het zal voor iedereen wel begrijpelijk zijn dat ik met een gulle lach op mijn gezicht 

het geweldige nieuws aan mijn vrienden en bekenden mede deelde. De felicitaties die ik 

gekregen deden me genieten van de vreugde die een nieuwe generatie met zich meebrengt.  

Gezondheid!  

 

 



 


