
 
Dat het zo moge zijn!  

 

Ik heb onlangs met heel veel spanning naar de E.K. voetbalwedstrijd Nederland-Engeland 

gekeken. Niet helemaal maar toch wel voor méér dan de helft. Het was mijn bedoeling dat ik 

de tweede helft boven in bed zou bekijken maar dat is niet helemaal gelukt. Het geklungel van 

die miljonairs maakten me slaperig en wat ik niet wilde gebeurde toch. Ik ben effe in slaap 

gevallen en toen ik weer wakker schrok waren er nog 10 minuten te gaan. En wat zag ik toen? 

Dat de Hollandse leeuwen door de Tommy’s in hun hemd werden gezet. Niks van Hup-Holland 

hup! Het betekende  dat de Oranjes (de Nederlanders) die al iets als een zekerheid beschouwden 

door de Engelsen werden afgezeikt. Met veel overschatting en ophef meenden ze de finale te 

halen maar daar staken de Engelsen een stokje voor. Wat waren ze teleurgesteld! De duizenden 

Hollandse supporters die in Duitsland op de tribune zaten en de afgang meemaakten die dropen 

af als waren het verzopen katten. Oranje boven, Oranje boven dat werd nu niet gezongen  en 

ook niet dat liedje van die engelbewaarder. En degene die gemeend hebben dat die bestaat 

zullen nu wel van hun geloof gevallen zijn. En men zou zeggen dat van de weergoden alleen 

nog maar Pluvius regeert. Want die zorgt dat de hemelsluizen open blijven. Het blijft maar 

gieten. Daarom kon de  ZLU in Dax niet lossen, de afdeling Limburg niet in Chalons en werd 

Marche voor de jonge duiven verzet naar zondag en nota bene werd Argenton vervangen door 

Issoudun. Het is om voor uit je vel te springen. Ik kreeg een App-je van mijn kleindochter die 

met haar dochtertje, en hun hond, ergens op de Veluwe vakantie viert en een huisje hebben  aan 

en groot meer. Ze schrijft, Opa het is hier mooi en we kunnen naar hartenlust in het water dollen. 

Maar daarvoor had ze niet naar de Veluwe hoeven te gaan. Water hebben we hier méér dan 

genoeg. Zo kwam gisteren mijn kleinzoon terug van  zijn vakantie uit Peru. In zijn korte broek 

en met een jetlag stapte hij in Schiphol uit het vliegtuig en meteen stond hij in de regen. Een 

thuiskomst die hem koud op de maag is gevallen. En dat Mahieu v/d Poel in de tour er ook niks 

van bakt, terwijl werd geschreeuwd dat hij wel zeker ’n paar ritten zou winnen, daar is ook niks 

van terecht gekomen. De maand augustus die nadert en hopelijk brengt ons die maand de zon 

in huis met  heel veel positiviteit en die ons weer het gevoel geeft dat niet alles negatief is. Hoop 

doet leven!   
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