
 

 

Een donkere zaterdag voor Dick Boer uit Reuver 

De duivensport kent hoogte- en dieptepunten. Vreugde om een vroege aankomst, maar ook 

verdriet als het anders loopt. Afgelopen zaterdag werd de vlucht vanuit Lorris vervlogen — 

een vlucht die bij menig liefhebber diepe sporen heeft nagelaten. 

Voor een goede vriend van mij uit Reuver, een man die al vele seizoenen met een bescheiden 

kolonie indrukwekkende prestaties neerzette, werd deze vlucht een ware nachtmerrie. Met 

vertrouwen en verwachting korfde hij tien duiven in. Niet zomaar duiven, maar bewezen 

prestatiedragers die hem al vaker trots hadden gemaakt. 

De werkelijkheid bleek echter meedogenloos. Urenlang tuurde hij hoopvol naar de hemel, 

maar zijn erf bleef leeg. Pas twee uur ná het sluiten van de vlucht meldde zich de eerste duif 

— vermoeid en getekend. Toen de duisternis viel, waren er nog altijd zeven duiven spoorloos, 

waaronder drie van zijn absolute kopvliegers. 

De klap kwam hard aan. Mijn vriend is zichtbaar aangeslagen, teleurgesteld en verslagen. Hij 

beseft dat zijn seizoen met de oude duiven mogelijk als een kaartenhuis in elkaar is gestort. 

De hoop dat enkele achterblijvers alsnog hun weg naar huis vinden, houdt hem op de been. 

Maar de onzekerheid over hun lot knaagt. Hebben ze geleden? Zullen ze ooit nog terugkeren 

naar hun vertrouwde hok? Gelukkig keerden in de dagen daarna nog vier duiven terug naar 

hun hok, uitgeput maar levend — een zoete troost te midden van de zorgen. Toch bleef het 

verlies pijnlijk: juist de drie die nog steeds ontbreken, behoren tot zijn beste vliegers. 

Kopduiven die vaak het verschil maakten. Die wetenschap drukt zwaar op zijn gemoed.  

In zulke momenten toont de duivensport haar harde kant. Niet alleen het verlies van mogelijke 

kampioensduiven doet pijn, maar vooral het gevoel van machteloosheid. En toch is er troost. 

Vanuit alle hoeken kreeg hij steunbetuigingen van collega-liefhebbers. Er werd met hem 

meegeleefd, begrip getoond. 

De duivensport is een prachtige bezigheid, vol passie en kameraadschap. Maar soms ook 

bitter en ongenadig. Deze zwarte zaterdag zal mijn vriend uit Reuver niet snel vergeten.   
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