
 
 

Hoop doet leven!  

 

In de krant de “Telegraaf” en de “Limburger” heb ik al ’n paar dagen kunnen lezen wat voor 

een herrie in ons land heerst. In Amsterdam werd  onlangs een dodenjacht gehouden. De 

veroorzakers kwamen om te  kijken naar een voetbalmatch om daarna een potje te knokken. 

Palestina tegen Israël. Mensen uit twee vreemde mogendheden die hier bij ons de boel op stelten 

komen zetten. Omdat het in hun eigen thuisland een puinhoop is lijkt het er veel op dat ze ook 

van ons Holland een puinhoop willen maken. En ze zijn al een heel eind op weg om dat te 

bereiken. De burgemeester van Amsterdam wordt verweten dat hij de boel niet in de hand had. 

De leiders van onze politieke partijen die schelden zich mekaar uit dat het niet mooi meer is. 

De ene weet het nog beter dan de ander. Soms dan denk ik dat:  “de pot verwijt de  ketel dat hij 

zwart ziet”. Als onze regeerders onderling de vrede niet kunnen bewerkstelligen dan kunnen ze 

dat ook niet op andere plaatsen. Het is daarom toch  begrijpelijk dat de onrust rondom de situatie 

in het Midden-Oosten, in combinatie met spanningen tijdens demonstraties in Nederland, 

gevoelens van angst en onzekerheid oproept. Veel mensen delen hun zorgen over hoe deze 

conflicten ook in Nederland merkbaar worden, vooral door hevige protesten of confrontaties. 

De burgemeester van Amsterdam en andere lokale autoriteiten proberen een balans te vinden 

tussen het waarborgen van veiligheid en het recht op vrije meningsuiting tijdens demonstraties. 

De huidige politieke situatie in Nederland en het uitblijven van effectieve oplossingen op 

regeringsniveau die geven inderdaad de indruk dat ze weinig grip hebben op zulke complexe 

vraagstukken. Ik hoop dat de ziener “Nostradamus” gelijk heeft. De verwijzing naar deze zijn 

voorspellingen kan soms troost bieden.  Hij heeft namelijk voorspelt dat  de samenwerking van 

twee grootmachten voort duren waaruit de een de andere zal offeren waarna er één overblijft 

om vrede op de wereld te brengen. Maar door te hopen op de komst van die sterke leider die 

vrede zal brengen, blijft het belangrijk om te beseffen dat voorspellingen niet altijd uitkomen 

en die daarvoor nog genoeg ruimte laten voor iets anders.  Hopelijk brengt de toekomst stabiele 

leiders en initiatieven voor duurzame vrede en veiligheid, zowel internationaal als in Nederland.  

En als men blijft hopen dan blijft men ook verdergaan want hoop houdt mensen op de been.  

 
(Pie) 

             


