
 
 

Wat een levendige en gezellige maandagmorgen is het vandaag weer geweest zijn! Zoals altijd 

werd er van alles besproken, van successen bij de duivenwedstrijden tot persoonlijke verhalen. 

De overwinning van twee van mijn duivenvrienden, waarbij er een zelfs een komisch incident 

met zijn duif meemaakte, bracht zeker veel vreugde en gelach met zich mee. Toen de winnaar 

van Sourdun vertelde  dat zijn winnende duif niet op de plank landde maar stop kwam tegen de 

muur van het hok  kreeg hij daar behoorlijk commentaar op. Teveel drup-drup gegeven. We 

gingen plat! Maar de rijstevlaai die heeft er wel heerlijk bij gesmaakt. 

Het was smullen en lachen tegelijk.  Maar er kwamen ook minder mooie dingen ter tafel. Zoals 

de ziekelijke toestand van diverse clubleden. De ene lag in het ziekenhuis met hartklachten en 

met te veel aan vocht en een andere lag er in met  prostaatklachten. En waarom heeft Herman 

geen duiven gezet? Die is ziek en wacht op opname voor een nieuw heup.  

En dan merk je dat het leven ook zijn minder mooie kanten heeft, met de zorgen over de 

gezondheid van andere clubleden. We hebben vanmorgen een mix van momenten gehad 

waarmee we samen konden lachen, maar ook steun en begrip voor elkaar hadden. Dat maakt 

zo'n bijeenkomst toch heel speciaal.  
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